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Orde van dienst  22 november 2020 

In de Gastkerk PKN te Zuidhorn 

Voorganger: ds. Annemiek Boonstra 

-o-o-o-o-o- 

 
 

Als een rups al mag vlinderen 

De boom nieuwe knoppen krijgt 

Als een graankorrel brood wordt 

En de druif klare wijn 

Wat zal er dan wel 

Voor de mensen, de mensen 

Wat zal er dan wel 

Voor ons zijn weggelegd? 

 

Als een knop al mag bloesemen 

De bloesem weer vruchten draagt 

Als de nacht opnieuw dag wordt 

En in zonlicht verdwijnt 

Wat zal er dan wel 

Voor de mensen, de mensen 

Wat zal er dan wel 

Voor ons weggelegd zijn    

               Yvonne van Emmerik 
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Dienst van de Voorbereiding 
 

Gemeente gaat staan 

 
Intochtslied: lied 221: 1 en 2 

onderwijl tafelkaarsen aansteken door voorbereidingscommissie 
 
1   Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
2   Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
Bemoediging en Groet  
Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:  EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
Voorganger:  Genade zij u en vrede 
   van God, onze Vader 
   en van Jezus Christus, onze Heer! 
Gemeente:  AMEN  
                                                                            

   Gemeente gaat zitten 
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Zingen: psalm 139 vers 1, 9  
 
1   Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

 
9   Gij zijt mij overal nabij, 

uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 
 

Welkom 
 
Zingen: lied 598  

 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft (2x) 
 

 
Inleiding 
 



4 
 

Zingen: ZZZ lied 29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelgrimeren  
 

Eeuwige, 
In het geraas van ons bestaan 
En de drang tot leven 
Spreken we U aan: 
Bezweet en vermoeid 
Gespannen en onzeker 
 

Ons leven is als pelgrimeren 
Als gaan over een dijk 
Met regen in ’t gezicht 
Met striemende, dwarrelende winden 
Met naast ons het kolkende water 
Dat zich omhoogstuwt 
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Tegen de boorden van gras en klei 
Eeuwige, reis met ons mee 
Pelgrims door laagland,  
Geef adem om voort te gaan.  

 
Lezing: Genesis 35: 6 - 20   
6Toen Jakob met alle mensen die met hem meetrokken in Luz was 
aangekomen, het huidige Betel, in Kanaän, 7bouwde hij er een 
altaar; hij noemde die plaats ‘God is in Betel’, omdat God zich 
daar aan hem geopenbaard had toen hij op de vlucht was voor 
zijn broer. 8(De voedster van Rebekka, Debora, stierf daar. Ze 
werd ten zuiden van Betel begraven, onder een eik die daarom 
Eik van geween werd genoemd.) 9Nu Jakob was teruggekeerd uit 
Paddan-Aram, verscheen God hem opnieuw, en hij zegende 
hem. 10Hij zei: ‘Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet 
langer dragen: Israël is je nieuwe naam.’ Zo gaf God hem de naam 
Israël. 11En hij vervolgde: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees 
vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een 
hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen. 12Ik 
geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaak heb gegeven; 
ook aan je nakomelingen geef ik dit land.’ 13Hierna ging God weg 
van de plaats waar hij met Jakob had gesproken. 14Daar, op die 
plaats, zette Jakob een steen rechtop, en hij wijdde hem door er 
een wijnoffer op te brengen en er olie over uit te gieten. 15Hij 
noemde die plaats, waar God met hem had gesproken, Betel. 
16-17Toen ze weer uit Betel waren vertrokken en nog maar een uur 
of twee van Efrat verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het 
was een moeizame bevalling en ze had het erg zwaar, maar de 
vroedvrouw zei tegen haar: ‘Troost je: je hebt er een zoon 
bij!’ 18En terwijl het leven al van haar week – want ze stierf – gaf 
zij hem de naam Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem 
Benjamin. 19Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs 
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de weg naar Efrat, het tegenwoordige Betlehem. 20Op haar graf 
plaatste Jakob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag 
de plaats van Rachels graf aangeeft. 
 
Meditatieve muziek 
 
Lezen: Deuteronomium 34: 1 - 6   
1Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, 
een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet 
de HEER hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot 
aan Dan, 2Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda 
tot aan de zee in het westen, 3de Negev, de Jordaanvallei en de 
vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Soar. 4De HEER zei tegen 
hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob 
onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou 
geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’ 
5Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals 
de HEER gezegd had. 6 En de HEER begroef hem in een vallei in 
Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet 
niemand waar zijn graf is. 
 
Zingen: Lied 753 1 en 6 

 
1   Er is een land van louter licht 

waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 

 
6   God, laat ons staan als Mozes hier 

hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 
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Overdenking  
 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde (tekst afdrukken; 
lied op de beamer filmpje You Tube) 
 

Ik heb een steen verlegd 
In een rivier op aarde 
Het water gaat er anders dan voorheen 
 

De stroom van een rivier, hou je niet tegen 
Het water vindt er altijd een weg omheen 
Misschien eens gevuld door sneeuw en regen 
Neemt de rivier m’n kiezel met zich mee 
Om hem dan glad en rond gesleten 
Te laten rusten in luwte van de zee 
 

Ik heb steen verlegd 
In een rivier in op aarde 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten 
Ik leverde het bewijs van mijn bestaan 
 

Omdat door het verleggen van die ene steen 
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan 
 

Ik heb een steen verlegd 
In een rivier op aarde 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten 
 
Ik leverde het bewijs van mijn bestaan 
Omdat door het verleggen van die ene steen 
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
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Gedenken van de gestorvenen  
 
Zingen: ZZZ Lied 79  

  
 
 
 
 
 
 
 
Eén voor éen en steen voor steen gedenken wij onze 
gestorvenen. Hun levenskaars is uitgewaaid, maar vandaag 
maken we opnieuw licht voor hen aan de Paaskaars; licht dat 
reikt tot over die laatste grens heen.  
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  Hendrik Jakob Juliaan Bronsema, in de leeftijd van 77 jaar            
        Geboren      14 september   1942 
        Gestorven      1 december   2019 
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
 
   Sander Faber, in de leeftijd van 91 jaar                  
        Geboren        30 mei     1928 
        Gestorven      26 januari    2020 
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
 
 Elisabeth Catharina Hoving-Kerkhof, in de leeftijd van 88 jaar      
        Geboren        11 augustus   1931 
        Gestorven      31 januari    2020 
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden  
 
Tetje (Thea) Oosterhoff, in de leeftijd van 90 jaar                        

 Geboren         28 december  1929 
  Gestorven         1 maart   2020 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
 
Zingen: lied 833  

 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 
Janke Bosgraaf, in de leeftijd van 87 jaar                                       
        Geboren        20 maart   1933 
        Gestorven      25 april     2020 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
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Harke (Harrie) Luchtenburg, in de leeftijd van 86 jaar                   
        Geboren         19 november    1933 
        Gestorven        3 mei      2020 
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
 
Adriaan Marinus van Hoeve, in de leeftijd van 85 jaar                  
        Geboren          16 december    1934 
        Gestorven        19 mei     2020  
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
 
Zingen: lied 833 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 

 Thie Katerberg, in de leeftijd van 73 jaar                                         
       Geboren          9 oktober    1946 
       Gestorven       5 juni        2020 
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
 
Rindert Kamminga, in de leeftijd van 82 jaar                                  
       Geboren           10 augustus    1937 
       Gestorven          4 juli     2020 
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
 
Annegien (Annie) Jakobs-Hummel, in de leeftijd van 69 jaar      
       Geboren            17 februari   1951 
       Gestorven          26 juli     2020 
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
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 Zingen: lied 833 
 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 
Tiny Afman-Douma, in de leeftijd van 84 jaar            
        Geboren           15 februari   1936 
        Gestorven        11 september  2020 
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden  
 
Margriet Bianca Wolters, in de leeftijd van 44 jaar   
       Geboren             31 mei     1976 
       Gestorven          12 september  2020 
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden  
 
Stientje Dijkstra-Holman, in de leeftijd van 96 jaar   
         Geboren           12 augustus   1924 
         Gestorven         12 oktober    2020 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
 
Fije Veenstra, in de leeftijd van 85 jaar 
Geboren                    10 juli   1935 
Gestorven                   6 november  2020  
 

Familie mag naar voren komen om de kaars te ontbranden 
   
Zingen: lied 833 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
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U heeft nu allen thuis, gelegenheid een lichtje te ontsteken voor 
al die namen, die wij, zoals wij hier samenzijn, meedragen in ons 
hart, gekleurd met onze eigen gevoelens en herinneringen.  
 
Grote kaars aansteken, onderwijl instrumentale improvisatie op 
lied 598, “als alles duister is’ 
 
Wij ontsteken het licht van nieuw leven aan de Paaskaars voor al 
die mensen die naamloos gestorven zijn en van wie de namen 
verwaaiden in de wind 
 
Kaars aansteken, onderwijl instrumentale improvisatie lied 833 
neem mij aan zoals ik ben 
 

De naam waarmee wij hen noemden, 
de gedachten die we bij hen hadden, 
de eer die we hen bewezen 
we hebben deze namen opgeschreven 
in het ‘boek van de gemeenschap van de Gastkerk’, 
het register van overledenen 
 
Namen geschreven  
in de palm van uw hand 
Hun leven is in Christus  
Geborgen bij u 

 
Zingen: lied 886  

 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
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Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 

Voorbeden 

 
 
Stil gebed 
 
Gesproken Onze Vader  
 
Slotlied lied 241, Ga met ons mee uit ‘Geroepen om te zingen’ op 
de melodie van ‘Abide with me, blijf bij mij Heer’. 

 
   1   Blijf mij nabij, wanneer het avond is, 

wanneer het licht vergaat in duisternis: 
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet 
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 
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2.  Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord, 
wijs mij uw weg en leid mij veilig voort 
blijf mij nabij in vreugde en verdriet 
ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 

 
3.  Wanneer uw licht mij voorgaat door de nacht, 

wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht, 
dan weet ik Heer, dat U mijn zwakheid ziet, 
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 

 
Gaan we met de zegen van de Eeuwige 
 

Moge bij elke stap die je zet 
De weg zich openen 
Moge je de wind altijd in de rug hebben 
Moge de zon schijnen, warm op je gezicht 
Moge de regen vallen, zacht op je velden 
Zo zegene je de Eeuwige 
En totdat wij elkaar ontmoeten 
Moge God je bewaren in de palm van zijn hand 
Amen amen 

 
 
(Er is nu gelegenheid het steentje met de naam van uw dierbare 
en de kaars op te halen bij de tafel. We doen dit rij voor rij, zodat 
we 1,5 meter afstand kunnen houden) 
 
Als u na afloop van deze viering behoefte heeft aan een pastoraal 
nagesprek dan kunt u contact opnemen met ds. Peter van Ool (tel: 
06-13639611)of ds. Annemiek Boonstra (tel: 06-17585987) 
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Om deze dienst mogelijk te maken werkten en dachten mee: 
 
Geke Berg 
Wilma van Rijswijk 
Hans Jongejan 
Evert Bekkema 
Joke Coenraads 
Willy Jorritsma 
Bé Borkhuis 
Organist: Margreet Kamminga  
Fluit: Rozemarijn en Mariëlle 
Zang: Margriet Matter, Jan Kamminga 
Beamercommissie: Leo ten Brinke  
Jaap Vlijm  
Ouderlingen en diakenen 
Ds. Annemiek Boonstra  
 


